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In het rijtje van 'schrijvende politi

ci' kon Staatssecretaris voor Ont

wikkelingssamenwerking Reginald 

Moreels zich niet onbetuigd laten. 

Tussen het opensnijden van abces

sen in de Belgische ontwikkelings

samenwerking door vond hij de 

tijd om zich terug te trekken in de 

abdij van Orval met een aantal 

Afrikaanse en Belgische denkers. 

Met dit boek wil Moreels het "para

digma' van ontwikkelingssamen

werking in vraag stellen en 'zin 

geven' aan een nieuwe internatio

nale samenwerking. Hiertoe moe

ten de beleidsmakers een intercul

turele dialoog aangaan met de 

partners in het Zuiden. 

Het resultaat van die uren medita

tie heeft echter meer weg van een 

zen-sessie waar de rijke westerling 

wordt afgedaan als een gehaaide 

economist die, getormenteerd 

door de eigen comsumptiedrang, 

allerhande bureaucratische regel

tjes en handelspatronen uitvindt 

om die brave Afrikaan voor eeuwig 

en altijd onderaan de ontwikke

lingsladder te houden. De opeen

hoping van clichés werkt bij mo

menten ergerlijk. Het Internatio

naal Monetair Fonds en de Wereld

bank zijn natuurlijk vijand nr.1. 

Europa en de VS zijn verzeild in 

een zingevingscrisis. Allemaal zijn 

wij de slaaf van onze horloges, 

agenda's en afspraken. Zelfs in de 

'feel good-affiches' van CVP-partij-

voorzitter Mare Van Peel kan Mo

reels zich niet vinden: "wij produ

ceren armoede en werkloosheid". 

Enkele gedachtensprongen later 

vraagt hij zich zelfs af of Europa 

niet het Johannesburg van de we

reld is geworden... Gelukkig is er 

de Afrikaan die zich, met de glim

lach, ervan bewust is dat armoede 

en onthechting ook deugden zijn. 

Is er de wijze dorpschef die erop 

toeziet dat alle magen halfleeg zijn. 

Is er de Afrikaanse cultuur die de 

mens niet wenst te reduceren tot 

een productie- en consumptie

factor. 

Afrikaanse denkers die in business 

class reizen, hebben natuurlijk 

gemakkelijk praten. Het is zeer de 

vraag of die miljard mensen die 

met 35 fr. per dag moeten rondko

men, die 800 miljoen mensen die 

lijden aan chronische ondervoe

ding, die 2 miljard mensen die 

geen toegang hebben tot zuiver 

water, een boodschap hebben aan 

hun pseudo-filosofische oefe

ningen. 

Het is spijtig dat Moreels in zijn 

zoektocht naar een dubbele bodem 

voor internationale samenwerking 

kiest voor een weg bezaaid met 

clichés. Het klopt inderdaad dat 

het paradigma van ontwikkelings

samenwerking enige metaalmoe

heid vertoont. Toch mag men evo

lutie in het ontwikkelingsdenken 

niet negeren. Zo legt het Human 

Development Report jaarlijks nieu

we accenten. Het rapport is overi

gens meer dan een brouwsel van 

de VN-bureaucratie, maar werd in 

het leven geroepen door de Paki

staanse economist Mahbub ui Haq. 

Voorts is het correct te stellen dat 

het westers democratisch model 

niet door te faxen is. Het cliché 

' Wat voor zin heeft het om met een 

lege maag te gaan stemmen? werd 

echter omstandig onderuitgehaald 

door de nobelprijswinnaar voor de 

economie Amartya Sen: hongers

nood komt meestal voor wanneer 

een dictatoriaal regime de scepter 

zwaait. Het politiek monddood 

maken van de bevolking leidt tot 

de hongerdood, niet het organise

ren van een stembusgang. 

Zeker op het vlak van mensenrech

ten slaat Moreels de bal vaak mis. 

Zo acht hij het nodig dat de inter

nationale gemeenschap komt tot 

een mensenplichtenverklaring. 

Hiervoor baseert hij zich op een 

ontwerp van de Inter Action Coun-

cil, een groep van gewezen rege

ringsleiders en prominenten. De 

verklaring is bij momenten een 

doorslagje van de tien geboden en 

men kan zich terecht vragen stel

len bij de samenstelling van die 

raad. Moreels "staat uiteraard ach

ter deze verklaring, maar stelt zich 

alleen de vraag waarom die leiders 

dat niet tot stand hebben gebracht 

tijdens hun legislaturen... ". Inzake 

mensenrechten moet ik helaas de

zelfde vraag stellen over zijn be

leid. Het Belgisch parlement be

schikt sinds 1994 over een wet 

waarbij het ontwikkelingsbeleid 

jaarlijks getoetst wordt aan de 

eerbied voor de mensenrechten. 

Het eerste verslag werd neergelegd 

door voormalig Staatssecretaris 

Erik Derycke. Nadien stierf de toe

passing van de wet een stille dood, 

tot plots het Verslag 1997 Ontwik

kelingssamenwerking en Mensen

rechten wordt neergelgd op 15 

april 1999... 

Wat de problematiek van mensen

rechten, democratie en cultuur 

betreft, bestaan er al veel VN-ver-

dragen en conventies. Meer zelfs, 

onder leiding van voormalig VN-

secretaris-generaal Perez de Cuel-

lar werd een bijzonder boeiende 
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denkoefening opgezet die resul

teerde in het boek De kracht van 

cultuur. Hieraan gaat Moreels alle

maal voorbij. 

Gelukkig brengt het laatste hoofd

stuk enig soelaas. Hier wil de au

teur komen tot een politieke verta

ling van zijn manifest. In de inlei

ding is Moreels nog even de peda

len kwijt wanneer hij de nationale 

parlementen verwijt alle ontwikke

lingsdiensten opgezadeld te heb

ben met buitensporige controle

procedures. Een duidelijke vinger

wijzing naar de ABOS-commissie. 

Nochtans heeft die commissie me 

geleerd dat het ABOS en andere 

departementen maar al te vaak hun 

laars lapten aan procedures, dat de 

Doelgerichte-Interventie-Plan-

ningsmethode (een methode waar

bij de doelstellingen, doelgroep, 

uitvoering, opvolging en evaluatie 

van een project nauwgezet worden 

uitgetekend) niet toegepast werd 

en dat er van evaluatie nauwelijks 

sprake was. 

De stellingen leveren echter een 

leuke opsomming van beleids

voorstellen op. Zo pleit Moreels 

voor steun aan onderzoek of infor

matie voor coalities van landen in 

internationale onderhandelingen 

die zich verzetten tegen de onge

wenste gevolgen van de globalise

ring. Een discussie die zeer actueel 

is in het kader van de Wereldhan

delsorganisatie. Ondermeer de 

Nederlandse regering wil een loket 

voor juridische bijstand voor de 

ontwikkelingslanden openen. Mo

menteel moeten een drietal verte

genwoordigers uit zwart Afrika 

opboksen tegen een klein leger 

Amerikaanse diplomaten. Grotere 

decentralisering naar het terrein, 

kredietlijnen voor de samenwer-

kingssecties, flexibele en gemeng

de samenwerkingsvormen tussen 

overheden, niet-gouvernementele 

organisaties (NGO's) en multila

terale actoren (VN en EU), het aan

stellen van een 'hoofdcoördinator' 

per ontwikkelingsland voor alle 

samenwerkingsvormen, allemaal 

ideetjes om mee te nemen naar een 

volgende legislatuur. Opvallend is 

dat Moreels ruime aandacht be

steedt aan de Europese ontwikke

lingssamenwerking, een aspect dat 

in zijn beleidsplan ondergewaar

deerd bleef. Of misschien is het 

juist spijtig dat die visie pas nu 

werd ontwikkeld. 

Met zijn nieuwe beleidsideetjes 

solliciteert Staatssecretaris Mo

reels duidelijk voor een nieuwe 

ambtstermijn. In het opzet van het 

manifest, nl. te komen tot een 

nieuw denkmodel, is hij echter niet 

geslaagd. De gedachten zijn hier

voor te fragmentair en geven vaak 

de indruk snel geschreven te zijn. 

Het boek heeft wel de verdienste 

de discussie over ontwikkelingssa

menwerking te willen openen, ze

ker wat betreft de discussie over 

het oprecht partnerschap. Toch 

had Moreels beter aan de verzame

ling Afrikaanse denkers gevraagd 

om elk een bijdrage te schrijven. 

Voor iemand die toch de intercul

turele dialoog predikt, had zo'n 

bundel een interessant uitgangs

punt kunnen zijn. Maar zo kort 

voor de verkiezingen was de drang 

om de pluim op de eigen hoed te 

steken hoogstwaarschijnlijk te 

groot. 

Milan Rutten 

SEVI-stafmedewerker 

La s a g a d e Clabecq. D u 

nauf rage au s a u v e t a g e 

Alain Zenner, Brussel, Luc 

Pire, 1 9 9 8 , 1 5 8 p . 

D e b o u t ! L'esprit d e Clabecq 

Roberto D'Orazio, Brussel , 

Epo, 1 9 9 8 , 1 4 3 p. 

Voor het faillissement van Forges 

de Clabecg was Alain Zenner onbe

kend bij het grote publiek. Enkele 

muilperen maakten van hem echter 

een nationale beroemdheid. De 

Brusselse curator heeft zijn beleve

nissen nu te boek gesteld. De aan

leiding daarvoor was een debat in 

Antwerpen over de toekomst van 

België, waar de auteur werd gecon

fronteerd met een zaal vol sympa

thisanten van het Vlaams Blok. De 

gebruikelijke vooroordelen m.b.t. 

onze Waalse landgenoten passeren 

de revue. Tijdens het debat reali

seert Zenner zich dat in Clabecq 

twee maatschappijvisies botsten. 

De collectivistische - belichaamd 

door D'Orazio - wil de burgerlijke 

maatschappij destabiliseren en 

vervangen door een totalitair sys

teem waarin de productiemiddelen 

gecollectiviseerd zijn. Daartegen

over staat de democratie, waarvan 

Zenner een exponent is. Zij heeft 

haar wortels in het privé-initiatief 

en de individuele aansprakelijk

heid; zij wil het algemeen belang 

dienen door het herverdelen van 

de rijkdom in een geest van con

structieve dialoog (p.7). Zenner 

ziet het licht. Het faillissement van 

Forges de Clabecq is het begin van 

een wending in de geschiedenis. 

Wallonië heeft eindelijk een beslis

sing genomen om te saneren. Zij is 

niet langer in de woorden van mi

nister-president Collignon "une 
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